
99	  –	  11/mei/06	  
	  
Ik	  schreeuw	  mijn	  onmacht	  over	  deze	  wereld	  uit	  
Ik	  schreeuw	  van	  woede	  en	  verdriet	  
Ik	  huil	  omdat	  ik	  niet	  meer	  spreken	  kan	  
Ik	  zing	  een	  dwaas	  en	  eenzaam	  lied	  
	  
De	  nacht	  is	  donker	  zonder	  zicht	  op	  ochtendgloed	  
De	  nacht	  is	  zonder	  hoop	  op	  licht	  
Het	  duister	  met	  zijn	  kille	  ademstoot	  
Blaast	  het	  laatste	  licht	  uit	  mijn	  gezicht.	  
	  
De	  kilte	  dwaalt	  in	  huizen	  en	  in	  hoofden	  rond	  
In	  de	  mist	  verstomt	  zelfs	  elk	  gedicht	  
Een	  schaduw	  dwaalt	  rond	  in	  een	  smalle	  straat	  
En	  de	  kleine	  maan	  dooft	  uit.	  
	  


