75. Oorlogsgeleerden (Bob Dylan)

Oorlogsgeleerden (oorlogsgeleerd)

't genies van’t kanon (ah)

ge bouwt er torpedo’s (ah)

en waterstofbom (waterstofbom)

ge schuilt achter muren en achter papier
maar ik ken olle kuren, oe stalen manier

g’hebt nooit nie gewerkt (nooit ni gewerkt)
dan in het bedrijf (ah)

da mensen vernietigd (ah)

en harten verstijft (harten verstijft)

ge geeft mij een wapen

maar ge mijdt mijnen blik

en fluiten er kogels, dan schette van schrik

ge bouwt aan 't verderf (bouwt aan 't verderf)
van leven en land (ah)

ge steekt met oe streken (ah)

de wereld in brand (wereld in brand)

al kan 't oe ni schillen

da’k olle verwens

toch zijde ne vloek in de buurt van ne mens

Ge zaait oewe waanzin (ge zaait oewe waan)
die koud is en wreed (ah)

ge foltert m’n kind’ren (ah)

ge lacht me hun leef (lacht me hun leed)

en ‘k weet dat de schepper

het denkbeeld verfoeit

dat er menselijk bloed door oe aderen vloeit

kreveert voor mijn paart (kreveert voor mijn paart)
en liefst nog vandaag (ah)

en ik volg oe kist (ah)

liever rap dan te traag (rap dan te traag)

en ‘k zal oe zien zakken

in de vredige grond

en ik schrijf op oe graven gevaarlijken hond



