
115	  	  Ik	  draag	  nu	  	  een	  kind	  
	  
	  
Ik	  draag	  nu	  een	  kind	  mijn	  eigen	  kind	  	  

dat	  mij	  d’oorlog	  doet	  vergeten.	  

Maar	  als	  ’t	  in	  den	  oorlog	  geboren	  wordt	  	  

of	  dat	  goed	  is	  wie	  kan	  dat	  nu	  al	  weten.	  

	  

Ze	  zeiden	  ze	  zeiden	  mijn	  lief	  is	  veel	  te	  jong	  	  

om	  in	  ’t	  huwelijk	  te	  treden,	  	  

maar	  om	  te	  moorden	  was	  hij	  wel	  oud	  genoeg,	  	  

dat	  heeft	  niemand	  ooit	  bestreden.	  

	  

Mijn	  kind,	  mijn	  kind	  wie	  in	  oorlogstijden	  leeft	  	  

kan	  van	  ’t	  leven	  niet	  genieten,	  	  

maar	  doe	  ik	  het	  weg	  ben	  ik	  een	  moordenares,	  	  

maar	  je	  vader	  moet	  bloed	  vergieten.	  


