86 ‘k Zou Zo Gere Willen Leven

Walter De Buck (°1934 — t2014) is de Gentenaar van ‘de 3 W’s’, de andere zijn Wannes Van de
Velde en Willem Vermandere. Hij was, net zoals Willem, een beeldend kunstenaar die onder
impuls van Wannes ook zanger werd (Wannes had moeite om de Gentse volksliederen van onder
andere Karel Waeri zelf goed te zingen). De Buck is ook bekend als de bezieler die de Gentse
feesten in de 70-er jaren nieuw leven heeft ingeblazen.

Toen hippies en communes nog welig tierden en mensen nog echt geloofden dat morgen de
wereld veranderen zou, zong Walter de Buck in het Gentse dit weerbarstig en naief mooi lied; de
tijd heeft aan de droom geknaagd, maar wij willen die droom - een vreedzame wereld waar het
goed is voor iedereen, waar niemand schrik moet hebben en waar er plaats is voor bomen en
vogels - blijven koesteren en hopelijk een stukje dichterbij brengen, want in wezen blijft dit visioen
overeind. Het was zijn lijflied dat hij tot zijn laatste optreden op de Gentse feesten in 2014 bracht
wanneer hij wist dat het voor hem niet lang meer zou duren.

Het origineel kan je beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=KvVPbeAmHMI
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