
We mogen niet vergeten

Onze noorderburen hebben een eigen, bloeiende strijdmuziekcultuur met veel zelf geschreven en
gecomponeerde liederen zoals dit lied op tekst en muziek van ene Rob Van de Meeberg.
Het leid verhaalt over de bloedige staatsgreep van generaal Pinochet die in 1973 de democratisch
verkozen Chileense president Allende vermoordde en de dictatuur installeerde.
In deze staatsgreep liet de CIA zich ook niet onbetuigd. De “Henry” waarvan sprake is Henry
Kissinger, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken onder Nixon.


