
Die Gedanken Sind Frei 
 
De gedachten zijn vrij, wie kan ze raden, 
 ze vliegen voorbij als nachtelijke schaduwen 
Geen mens kan ze kennen, geen jager ze schieten 
 met kruit en met lood, de gedachten zijn vrij 
 
Ik denk wat ik wil en wat me pleziert, 
 in alle rust  en zoals het uitkomt 
Mijn wensen en verlangens kan niemand me beletten; 
 het is wat het is: de gedachten zijn vri 
j 
En als men me opsluit in donkere kerkers 
 zijn dat zinloze daden 
 want mijn gedachten breken afsluitingen 
 en muren in stukken: de gedachten zijn vrij  
 
daarom wil ik altijd de zorgen van me afzetten 
 en wil ik mezlef nooit meer met mijn eigen grillen plagen 
je kan altijd in je hart lachen 
 en spotten en daarbij denken: de gedachten zijn vrij. 
 
 
 
Een oud Duits lied dat teruggaat op vlugschriften en pamfletten uit de 18de eeuw. 
Maar tot op vandaag blijven de gedachten vrij. 
 
 


