|salei

Isalsa, je bent mijn enige schat. Moet je mij achterlaten,
Z0 eenzaam en verlaten ?

Zoals de rozen de zon zullen missen bij het ochtendgloren
zo verlangt mijn hart elk ogenblik naar jou.

De purperen schaduwen vallen,

de morgen zal triest over mijn verdriet schijnen

vergeet de kostbare ogenblikken niet asje ver weg bent.
Mijn hart was vervuld van vreugde als ik jouw groet hoorde.

Over de oceanen groet jouw thuisland je

Gelukkig land waar bloemen bloeien

Kon ik maar met jereizen

Dan zou mijn hart voor altijd in vervoering zingen.

Zoals op zovel e plaatsen verlaten mensen hun geboortegrond op zoek naar toekomst.
Ook zo op de Fidji-eilanden. En maar al te vaak geraken deze mensen van deregenin
dedrop,

ver weg, los gerukt van hun wortels en hun vangnet. Dit melancholische lied wordt
gezongen als afscheid wanneer weer eensiemand vertrekt.



