
La belle gigue

Ah, de mooie gigue ( Ah België dans de gigue)
die we zouden kunnen dansen
als men de oude dijken ( de obstakels )
zou laten vallen
In het koninkrijk België is het lang geleden
dat we nog eens dansten
komt dat door de regen
die onze benen doet roesten

Als onze benen niet verroest zijn door de regen
dan is het omdat we niet meer weten
met welke voet we moeten beginnen dansen
( we weten niet wat we van de situatie moeten denken )
dat we neit meer weten hoe te beginnen
komt door de oude twisten
tussen Vlamingen en Walen

tussen Vlamingen en Walen
zijn er bourgeois en franskiljons
zij zijn het die ons benauwen en wurgen
terwijl wij taal en tong naar elkaar uitsteken

Ah, de mooie gigue
de dans die we hen zullen doen dansen
als we de oude dijken hebben laten vallen.

Door zijn vele woordspelingen een nauwelijks te vertalen lied van de Waalse zanger André Bialek 
die het zo’n 20 jaar geleden schreef. 
Een gigue is een ritmische volksdans met een ‘duivels’ ritme: je moet stevig op je benen staan om 
hem te kunnen dansen.
En er is heel wat dat poogt om ons dat dansen te beletten.


