
Only Remembered 
 
Uitdovend als de sterren die bij dageraad 
hun licht verliezen in de glorie van de zon, 
zo verdwijnen wij van de aarde en haar lasten 
alleen herinnerd om wat we deden. 
 
Alleen de waarheid die we in dit leven spraken, 
alleen het zaad dat we in dit leven zaaiden 
zal verder leven als wij vergeten zijn,  
alleen herinnerd om wat we deden. 
 
Wie zal het lied zingen, het verhaal vertellen? 
Zal de lijn standhouden of versplinteren? 
Zullen we tenslotte verenigd zijn in de glorie, 
alleen herinnerd om wat we deden. 
 
 
 
Op één van de vredesconcerten van Passchendaele ter herinnering aan de ‘Groten 
Oorlog’ hoorden we dit lied zingen door Jim Boyes, Barry Coope en Lester Simpson 
tussen de rust, de bomen en de kruisen van het Nieuw-Zeelands Kerkhof tegen 
valavond. 
Het is gebaseerd op een traditionele Engelse hymne; John Tams bewerkte en 
vervolledigde het lied met de 3de strofe. 
 



 


