Bange blankeman

‘k Zag Turken aan de Schelde,
Marokkanen in de stad van Gent,

en ‘k hoorde op de markt van Brussel
Algerijnen met een vreemd accent.

In Keulen zag ik Chinezen,

magere mannen uit Pakistan,

in Londen Shiks uit India

met een dikke tulband aan.

‘k Zag naakt Amazone-Indianen,
‘k zag Kries uit Noord-Canada,
en uit Lubumbashi kwam Deda,
een prinses uit Zwart Afrika.

‘k Zag Bantu’s in ons cafeetje,

‘k zag Zulu’s op den tram,

‘k zag Tutsi’s dansen en springen
en roffelen op de tamtam.

‘k Zag Egyptische matrozen

in de haven van Rotterdam,

‘k zag Portugese Joden

in de winkels van Amsterdam.

‘k Zag Inca’s in Oostende
Chilenen op het Brugse Zand
daar speelde een zigeunerorkestje
van een volk zonder vaderland.

Al de kinders van moeder Aarde

op charango en met gamelan

Ze roepen en zingen aan ons deuren
doe open bange blanke man.

Op de 11 juli viering in 1992 trachtten Vlaams Blakhangers Willem Vermandere
op de Brusselse Grote Markt van het podium teeftuiben hij dit lied zong.
Vandaag blijven wij het, zeker in deze stad, baignaginden om dit lied te zingen.
Want blijkbaar heeft een lied toch kracht genoegideeén te bevragen.



