
Breaths 
 
Luister eens wat vaker naar de dingen  
dan naar de levende wezens. 
Je hoort de adem van de voorvaderen 
in de stem van het vuur, 
in de stem van het water. 
 
Wie stierf is niet weg, 
de doden leven niet onder de aarde. 
Je hoort ze in de ruisende bomen,  
de kreunende wouden, het huilende gras, 
in de stommelende stenen. 
 
Wie stierf is niet weg, 
de doden hebben een band met de levenden. 
Ze zijn in de borsten van de vrouw, 
in het schreiende kind. 
Ze wonen bij je thuis, ze leven onder ons. 
 
 
 
Een lied uit 1980 van de Amerikaanse zwarte vrouwengroep ‘ Sweet honey in the 
rock’ die a capellamuziek brengen. Het werd geschreven door Birango Diop en Ysaya 
Barnwell. Het lied bezingt de verbondenheid van de mens met de wereld waarin hij 
leeft, met de geschiedenis waarin hij staat, met de voorouders die hem zijn 
voorgegaan, en schetst zo een stuk Afrikaanse spiritualiteit van verbondenheid. 
 
 


