
Banderas 
 
Feestvlaggen, de whipala’s, 
komen de heuvels afgedaald. 
 
Vrolijke gezangen zullen herinneren 
aan de grootheid van mijn volk, 
van mijn mensen. 
 
Vlaggen wapperen hoog in de wind 
mijn duifje. 
 
 
 
In 1492 ontdekt Cristobal Colon, Colombus, de ‘nieuwe’ wereld’. 500 jaar later, in 
1992, werd deze ‘verjaardag’ voor de Indianen de herdenking van 500 jaar uitbuiting 
en onrecht, maar ook een hernieuwd ontdekken van de Indiaanse weerstand en de 
kracht van de eigen spiritualiteit. 
De whipala, de Indiaanse regenboogvlag, werd één van de sterke symbolen van de 
Indianenbeweging. Wij kennen de whipala vooral in de vorm van de kleurige 
Ecuadoriaanse sjaals die door wereldwinkels en Broederlijk Delen verkocht worden. 
Dit lied ‘ Banderas - Vlaggen ‘, bezingt de hoop van de Indianen in het symbool van 
die whipala. We leerden het lied van de Peruaanse groep Arusa die in 1992 door 
Vlaanderen toerde. 
 
 


