
Unzima Lomthwalo 
 
De last van de onderdrukking weegt zwaar 
mannen en vrouwen zijn nodig 
 
 
gevangenissen en dood 
zullen ons niet tegenhouden 
 
Wij zullen doorgaan  
tot we onze eeuwigheid hebben gewonnen. 
 
 
Tekst en muziek zijn van Reverend Calata. 
Het is een veelgezongen lied in het Zulu, o.a. bij begrafenissen van zwart militanten en bvb. 
na het Soweto-bloedbad in 1976. 
 


