
Pancazan 
 
Er komt een geschal uit de bergen 
er komt een geschal bij zonsopgang 
en at zegt revolutie … 
 
In Pancazon roept de bries je 
in de stad heft men reeds het lied aan 
… 
 
De generaal zal het gewoon moeten worden 
om te weten waar dat lied vandaan komt 
… 
 
Het uur komt dichterbij waarop we alle verdriet 
en misdaden zonder reden gaan opeisen 
… 
 
 
Pancazan, een bergdorp in Nicaragua, werd onder het bewind van dictator Somoza er van 
verdacht de Sandinisten, die zicht verborgen in de bergen, te helpen en te steunen. Daarop 
werd een groot deel van het dorp door de guardisten van Somoza vermoord. Maar, zegt het 
lied, de roep om revolutie is niet te stuiten. 
 


