
93. AYITI 

 

 

Op de weg van Potoprens naar Cap Rouge 

Loopt de toekomst voor je uit. 

Op de scherven van het verleden 

Kiemt het zaad van onderuit. 

Weerstand bieden om te leven, 

overleven op het land, 

aan elkander toekomst geven, 

tegen hoop is niets bestand en ik zing: 

 

Ayiti va fleri Ayiti va fleri 

Ayiti va fleri Ayiti chèrie van fleri. 

 

In de lucht van Potoprens en Cap Rouge 

dansen vliegers in het licht, 

blaast de wind hen naar de morgen, 

elke vlieger een gedicht. 

‘Van karem’ blaast voor ’t leven, 

voor het leven op het land, 

aan elkander toekomst geven, 

tegen hoop is niets bestand en ik zing: 

 

Op de markt van Potoprens en Cap Rouge 

gaan talenten aan de slag 

zodat Haïti terug zal opstaan, 

dat het weer herleven mag. 

Samen werken, samen leven, 

beter leven op het land, 

aan elkander toekomst geven, 

tegen hoop is niets bestand en ik zing: 

 

 


