
87. De stad (Bob De Pooter) 
 
Al de stad heur poort ga sluiten 
met gordijnen veur de ruiten 
gaat de zon niet langer schijnen  
zullen kleuren rap verdwijnen 
als de stad heur poort ga sluiten 
blijven er veel mensen buiten 
en die binnen bleven wachten  
met de schrik in hun gedachten  
zien al’t leven stil verzinken met ne zucht (2x) 
 
Als de angsten gaan regeren 
ons gelijk hier gaat primeren 
eigen bloed en volk gaan wegen 
gade d’ander buiten vegen 
als de angsten gaan regeren 
gade schoonheid rap negeren 
en de nachten worden langer 
en de mensen worden banger 
en ge hoort alleen gejammer en gezucht (2x) 
 
Als de winter is vergangen 
komt de lente van ’t verlangen 
schijnt de zon op de gezichten 
op de dromen en gedichten 
als de winter is vergangen 
voor wie in’t donker was gevangen 
en die binnen bleven wachten 
met nog hoop in hun gedachten 
zien het leven t’rug ontluiken met ne zucht (2x) 
 
en waar eens de lammen kropen 
vliegen na de poorten open 
stom en blind die zijn genezen  
en het leven is verrezen 
en waar eens de lammen kropen 
kunnen mensen na weer hopen 
en gaan dansen op de straten 
en de leegte achter laten 
want de toekomst neemt na t’rug een nieuwe vlucht. (2x) 
 


