
60. Merhaba (Tekst: Yasar Kemal | Muziek: Zülfü Livaneli) 
 
Dünjanun udzjunda birgül atsjulmusj 
efil efil esen yellere merhaba 
 
karanluhun sonu bir ulu sjafak 
sarp kajadan getsjen jola merhaba 
 
adzjeda kahurda tsjekmish gelijor 
gunesjten bosjanmusj kopmusj gelijor 
 
bir usjuk selidir sokmusj gelijor 
usjuldajup gelen seller merhaba 
 
 


