
27. Nooit Brengt Een Oorlog Vrede 
 
het was voorbij, het leed was weer geleden 
er werd getracht het lijden te vergeten 
men had beslist geen oorlog meer te voeren 
nu men de waanzin weer eens had gevoeld 
niemand vond baat bij ‘t nutteloze lijden 
niemand zag nut in deze nutteloze strijd 
 
hoe zeer ook werd geleden 
nooit brengt een oorlog vrede 
maar zinneloze nijd 
laat ons hier dus verwensen 
de haat onder de mensen 
de leugen van het glorie 
rijke wapenfeit 
 
toch komt hij weer 
de oorlog die niet komen kan 
door winstbejag, door roekeloze leiders 
er wordt beslist de oorlog in te roepen 
tot sterking van ’t versleten kapitaal 
en de machine is niet meer te stuiten 
weer kraakt het militaire juk ons allemaal 
 
maar iedereen, 
wat er ook wordt geschreven 
beslist uiteindelijk over eigen daad 
en moet je kiezen, kies dan voor het leven 
dat is voor ons de inzet van de strijd 
en dreigt de wet en dwingt ze toe te geven 
weet dan dat de oorlog nooit de vrede brengen kan 
 
 


