
126. DE WEVERIJ 
 
Lalala 
Hier zit ik in de weverij 
Totdat vanavond mijne vrijer mij komt halen 
Totdat hem mij komt halen 
Hier zit ik in de weverij  
Totdat vanavond mijne vrijer mij komt halen  
Veur mij te brengen naar huis 
 
Hij doe me naar mijn huizeke 
Hij doe me naar mijn bed,  
Oem van zoete koek te droemen, van zoete koek te dromen 
Hij doe me naar mijn huizeke 
Hij doe me naar mijn bed 
Oem van zoete koek te droemen en oem te vrijen met mij 
 
A’k het belleke hoor klinken 
Ja dan kriebelt en bibbert mijn bloed 
A’k mij iene kier zou tromperen 
A’k mij iene kier zou tromperen, A’k het belleke hoor klinken  
Ja dan kriebelt en bibbert mijn bloed 
A’k mij iene kier zou tromperen dan betaal ik verdoeme een boet 
 
Och lieve joengemannen 
Zedde tot liefde gezind ? 
Komt dan mor naar de weverij as g’ons wel schoen genoeg vindt 
Zie mor nie nor ons kleuren daar kunnen wij nie aan doen 
Da’s van dien hiete ketel menier die toch zo ziere kan doen 
 


