
1. De Moorsoldaten : Lied Van De Vierde Wereld 
 
Waarheen wij ook mogen kijken, 
zien wij veen en hei rondom. 
vogelzang kon ons niet verblijden, 
bomen staan er kaal en stom 
 
Refrein 1 
wij zijn de Moorsoldaten 
en zwoegen heelder dagen 
in ’t veen 
 
Heen en weer zo gaan de posten 
niemand kan er langs voorbij 
vluchten kan ons ’t leven kosten 
prikkeldraad, vier op een rij 
 
Refrein 1 
 
toch zal voor ons ook ’t uur weer komen 
’t kan niet eeuwig winter zijn 
dan roepen en zingen we in alle tonen 
land van mij, ge zijt weer vrij. 
 
Refrein 1 
 
Kom en zing met ons tesamen 
Wij zijn meer en beter waard 
Wat wij steeds opnieuw herhalen 
’t Is wat ons hier samen draagt 
 
Refrein 2 
Wij zijn geen onderdanen 
en vragen hele dagen 
ons recht  
 
Wie ons rechten blijft afwijzen 
weigert onze waardigheid 
Ons altijd met de vinger wijzen 
Brengt ons tot opstandigheid 
   
Refrein 2 
 
Wanneer zal de tijd opdagen 
Dat wij mensen mogen zijn 
en niet langer moeten vragen 
om erkend en vrij te zijn 
 
Refrein 2 
  


