
92. O Mary don’t you weep 
(t&m: traditional Verenigde Staten/ arr.: Bruce Springsteen; Frappant) 

 

Als het kon, ik zou op de rots staan waar Mozes stond. 

Eén van deze nachten, rond twaalf uur, zal de wereld rommelen. 

Mozes stond op de oever van de Rode Zee en splijtte het water met een duimstok. 

Ouwe heer Satan werd woest: de ziel die hij dacht te bezitten, ontsnapte. 

Broeders en zusters, ween niet. Goede tijden komen om te blijven. 

God gaf het teken van de regenboog aan Noach: ‘Volgende keer geen water, maar vuur’. 

 

Het leger van de farao is verdronken, 

Myriam, ween niet, rouw niet. 

Het leger van de farao is verdronken, 

Myriam, ween niet. 

 

 
Bruce Springsteen geeft deze klassieke negrospiritual een nieuw leven op zijn CD ‘We shall 

overcome’, waar hij nummers brengt die ooit door folklegende Pete Seeger werden gezongen. 

Negrospirituals hertalen Bijbelse taferelen naar het dagelijkse leven van de zwarte bevolking in 

Amerika. De oude spirituals dateren uit de tijd van de slavernij en zingen over bevrijding. De zwarte 

slaven herkenden hun situatie in die van de Joden in Egyptische slavernij. Als ze zingen over het leger 

van de farao, zingen ze in feite over hun blanke eigenaars die hen gevangen houden. Ze hopen op 

bevrijding, zoals ooit Mozes zijn volk uit Egypte bevrijdde. 

 


