
Geloof ze niet neen

Dit lied is “dubbel plagiaat”, of een creatief samenvoegen van 2 liederen:
Ooit zongen we ter gelegenheid van een optreden het lied “geloof ze niet” van Jan-Willem Vandevelde, een 
Nederlander die toen nogal wat religieus-maatschappelijke liederen maakte die gebruikt werden in  de  
basiskerken in Nederland en Vlaanderen. Toch paste het lied niet echt bij Frappant en lieten we het liggen. 
Jaren later leerde ik op een andere gelegenheid de Zuid-Afrikaanse traditional ‘Sitholile Inkululeko’ aan een 
groep mensen aan, en plots klonk de combinatie van beide liederen in mijn oren. 
Van de oorspronkelijke tekst hield ik enkel de titel over ‘geloof ze niet’: door dit zinnetje telkens weer  
opnieuw te laten herhalen, kreeg het het karakter van een mantra die de acterliggende gedachte telkens weer  
opnieuw oproept: “Geloof ze niet als ze u zeggen dat de dingen nu eenmaal lopen zoals ze lopen,  
geloof ze niet als ze zeggen dat de wereld nu eenmaal zo in mekaar zit, geloof ze niet als ze zeggen 
dat ge niks kunt doen en dat alles altijd zo zal blijven, geloof ze niet als ze zeggen dat uw dromen 
bedrog zijn;
Geloof ze niet!”


