
Russians

Na zijn periode bij The Police nam Sting in 1985 de LP ‘The Dream of the blue turtle ‘ op. het was 
nog ‘koude-oorlog-tijd’ en dat inspireerde hem om Russians te zingen. De muziek haalde hij voor 
een stukje bij de Russische componist Prokofiev. 
De ‘little boy’ uit de tekst heeft een dubbele bodem : het was immers ook de naam van de bom die  
op 6 augustus 1945 op Hiroshima viel en ontworpen was door Oppenheimer.
Bart heeft er  een prachtig arrangement bij gemaakt.


