
Haste siempre

We leerden van je te houden
Op de hoogtepunten van onze geschiedenis
Stond de zon van je moed vlak naast de dood

Je licht blijft hier, de innige helderheid
Van je geliefde aanwezigheid
Commandant Che Guevara

Heel Santa Clara was erbij
Om te zien hoe je met sterke hand
Opsteeg boven de geschiedenis uit.

Als een lentezon verdrijf je de bries
En je plant je vlag
Met het licht van je glimlach

Je revolutionaire liefde
Leidt je naar nieuwe daden
Vol vastberadenheid en bevrijding.
We gaan verder en volgen je
En samen met Fidel zeggen we
Voor altijd commandant.

Een van de iconen uit de geschiedenis van opstand en bevrijding is wellicht Ernesto ‘Che’ Guevara.  
Hij maakte samen met Fidel Castro, Camillo Cienfuegos, Frank Pais en enkele tientallen anderen,  
deel uit van de groep die dictator Batista in 1959 uit Cuba verdreef. Hij leidde onder andere de 
beslissende slag in de stad Santa Clara. Tot op de dag van vandaag is hij aanwezig in het Cubaanse 
straatbeeld met standbeelden, affiches en spreuken en wordt door het volk aanzien als de grote held 
van de revolutie. Maar ook wordt hij steeds weer door strijdbare groepen –denk maar aan de anti-
globalistische beweging - als symbool naar voor geschoven. En wie heeft nooit zijn poster op de 
kamer gehangen?


