
The factory

Vroeg in de ochtend blaast de fabrieksfluit
De mannen staan op en kleden zich aan
Ze gaan met hun lunch door het ochtendlicht

Dat is het arbeidersleven
het werk, het leven van de werkman

Langs gebouwen vol angst en pijn 
zie ik mijn vader in de regen 
door de fabriekspoort stappen
De fabriek maakt hem ziek
De fabriek geeft hem leven

Op het einde van de dag schreeuwt de fabrieksfluit
De mannen lopen door de poort met de dood in hun ogen
En wees er maar zeker van 
dat er deze nacht iemand gewond raken.

Bruce Springsteen werd in 1949 in Freehold, New Jersey, USA geboren als zoon van een arbeider.  
In juli 1978 voert hij voor de eerste keer “The Factory” uit, dat je vindt op “Darkness on the edge 
of town”. Het is een ode aan zijn vader, maar tegelijk een lied over en voor alle arbeiders.  
Springsteen is steeds een geëngageerd rocker geweest die zich niet onbetuigd heeft gelaten met zijn 
inzet voor sociale rechtvaardigheid, tegen de oorlog in Vietnam, in steunprojecten voor de Derde 
Wereld.


