
Clandestino 
 
Ik ga alleen met mijn verdriet 
Mijn veroordeling gaat alleen 
Lopen is mijn lot om de wet te misleiden 
Verloren in het hart van het grote Babylon 
Ze noemen mij de clandestiene 
Omdat ik geen papieren heb 
Ik ben het failliet van de wet. 
 
Ik ging werken naar een stad in het noorden 
Ik liet mijn leven achter tussen Ceuta (Spaanse enclave aan de Middellandse zeekust 
in Marokko) en Gibraltar. 
Ik ben een kras in de zee,  
een spook in de stad 
mijn leven is verboden 
zegt de overheid. 
 
zwartwerk clandestien 
Peruaan clandestien 
Afrikaan clandestien 
Marihuana illegaal 
 
Algerijn clandestien 
Nigeriaan clandestien 
Boliviaan clandestien 
zwartwerk illegaal 
 
 
 
Manuel Chao (Manu Chao) is van Spaanse komaf maar geboren in Parijs. In 1986 
sticht hij de groep ‘Mano Negra’ (zwartwerk). De naam refereert echter ook naar een 
Zuid-Europese anarchistische organisatie. De meeste bandleden waren van Franse en 
Noord-Afrikaanse origine. Zij werden gezien als een multi-etnische band en werden 
daarom ‘Etno-punks’ genoemd. In 1995 viel de band uit elkaar en begon Manu Chao 
aan een Zuid-Amerikaanse solotournee. Zijn reisimpressies vormden in 1998 de 
inspiratie voor zijn cd ‘Clandestino’. Zijn liederen nemen politiek en sociaal 
duidelijke stelling “… zolang er mensen in de clandestiniteit moeten leven, liegt de 
democratie …”  Manu Chao voelt zich ‘ verloren in deze eeuw, altijd op weg, een 
komen en gaan’. 
 


