
No Materas 
 
Je zal niet doden 
in de naam van God 
voor het volk 
beveel ik je niet te doden 
 
 
Vervloekt is de mens die de arbeiders zijn rechten afneemt 
de arme is een nieuw mens die de aarde nieuw zal maken 
 
Vervloekt is hij die het bevel geeft de armen te doden 
God is een God van Leven en niet van de dood 
 
Vervloekt is hij die zijn bezittingen één voor één opstapelt 
de oogst is van allen dat er rechtvaardigheid komen 
 
Vervloekt is hij die de wetten maakt en dekreten uitvaardigt 
die de nederige verdrukken en de rijke beschermen 
 
Gezegend is hij die onvermoeibaar strijdt voor het leven 
om de dood uit te roeien voor een nieuw vaderland 
 
 
Lied uit El Salvador dat de oproep van bisschop Romero tot het leger en de doodseskaders 
blijft herhalen: ‘Keer je niet langer tegen het volk, in naam van God en het volk beveel ik je 
niet langer te moorden’.  
Deze preek deed bij de machthebbers de emmer overlopen: Oscar Romero werd tijdens een 
viering neergeschoten. En alsof dat nog niet genoeg was, opende men tijdens zijn begrafenis 
het vuur op de menigte. Was men bang dat zijn woorden ‘Mij kan men doden, maar niet de 
stem van gerechtigheid’ waar zou worden? 
 
 


