Sikhalela izwe lakithi

Wij eisen ons land terug
Het land dat jullie van ons gestolen hebben.

Zulu's, Xhosa's en Suthu’s
Verenig jullie

Hé Fostela wij zijn niet bang
Van je gevangenissen
Wij zijn niet bang om te sterven

Een traditioneel lied van het Zuid-Afrikaanse AM@rican National Congres) uit
1950 toen het Apartheidssysteem nog voluit in vaege “Fostela” uit het lied is de
Zuid-Afrikaanse president Vorster die de Apartheeke verder uitbouwde.



