
Singamasoja 
 
Wij zijn de medestanders van Luthili 
en waar we ook komen 
je zult ons leren kennen door ons optreden. 
 
Traditioneel ANC-lied uit Zuid-Afrika. 
Tijdens de campagnes tegen de pasjeswetten en gedurende de noodtoestanden in 1960 werd 
dit lied veel gezongen. Het staat voor een verklaring van verbondenheid met Albert John 
Luthuli, voorzitter van het ANC tot zijn dood en 1967. In 1961 kreeg Luthuli de Nobel-prijs 
voor de vrede. Zoals vele andere zwarte liederen werd het door James madhlope Philips 
genoteerd en op plaat gezet. 
 
 


