
Amar es entregarse 
 
Liefde is zich inzetten, zichzelf vergeten 
Zoeken wat de ander gelukkig maakt 
 
Hoe mooi is het leven om lief te hebben 
Hoeveel bezit je als je lief hebt 
Blijheid en geluk geven 
Jezelf geven 
Dat is liefhebben 
 
Als je de ander bemint als jezelf 
Als je je geeft aan de ander 
Zal je zien dat er geen egoïsme is 
Dat je niet moet overheersen 
 
 
 
Toen de jaren ’80 het Sandinistisch bewind in Nicaragua vanuit de buurlanden 
aangevallen werd door de contra’s (die o.a. gesteund werden door de VS), trok een 
afvaardiging van de Vlaamse Kerk naar Nicaragua onder de naam “Getuigen voor 
vrede”. Door hun aanwezigheid wilden zij de agressie aan de kaak stellen en 
solidariteit betuigen met het volk dat zich bevrijdt had van de dictatuur van Somoza. 
Deze groep bracht enkele liederen mee die ginder gezongen werden in de 
basisgemeenschappen, waaronder dit “amar es entregarse”. 
 
 


