
Gastarbeiderslied 
 

Ze kwamen van ’t zuiden en van den Afrik 
Om hier aan wat brood te geraken 
Verjaagd door den honger, bespot door een kliek  
Die niks met hun lot heeft te maken 
Ze hadden zoveel g’hoord van Belgenland  
Waar dat ge kunt leven en sparen 
Waar dat ge kunt denken naar eigen verstand 
En ne simple welstand vergaren 
We noemden ze gasten, dat is officieel  
Maar iedereen ziet dat niet zitten 
D’er zijn fanatiekers die kontinueel  
Op die gasten gaan vloeken en vitten 
Want gaat het hier slecht met de economie  
De schuld van corrupte misbruiken  
De slaven die geven de slaven de schuld  
En willen de Turreken buiten 
Ze kwamen van ’t zuiden en van den Afrik 
Om hier aan een job te geraken 
‘t zijn just zo’n proleten lijk gij en lijk ik  
Laat ons er geen vreemden van maken 
En geeft ze geen schuld voor de werklozenschaal  
Omdat ge’t hebt horen vertellen 
Maar gaat er mee klappen, ge vindt wel een taal 
Alvorens een oordeel te vellen 

 
 
 

Een lied van Wannes uit de jaren ’70 dat wij zingen in de versie van de Internationale 
Nieuwe Scène. Tot op vandaag blijft het lied actueel. Helaas. 
 
 
 


