
136 Kylä vuotti uutta kuuta 
 
Het lied wordt gezongen door Värttinä, een Finse folkgroep die in 1983 opgericht werd en tot op 
vandaag internationaal concerten geeft. Doorheen de jaren wisselde de bezetting meermaals, maar 
telkens ging het over een drietal zangeressen, geruggensteund door muzikanten. In 1992 braken zij 
in Europa door op ons eigen Dranouter Folkfestival. Zij zijn afkomstig uit de regio Karelië in het 
zuidoosten van Finland en zingen in het Karelisch dialect. 
In 1993 verscheen het lied “Kylä vuotti uutta kuuta” – “Het dorp verwacht een nieuwe maan” op 
de LP “Seleniko”. 
Het lied verwijst naar de KALEVALA, het nationale epos van Finland, een bundeling van 50 oeroude 
gezangen onder andere over het ontstaan van de wereld (hemel, aarde, zon, maan en aarde zijn 
ontstaan uit eendeneieren) en over huwelijksrituelen. 
“Kylä vuotti uutta kuuta” maakt deel uit van een reeks liederen die ritueel werden gezongen tijdens 
het traditioneel Karelisch huwelijk dat 4 dagen duurde. Bij het begin wordt de jonge bruid 
opgewacht en verwelkomd door de zus van de bruidegom. Op het einde van het feest trekt de bruid 
in bij haar man, in zijn dorp.  
De poëtische (maar ook redelijk hermetische) tekst verwijst wellicht veelvuldig naar beelden en 
personages uit de Kalevala (zoals de verwijzing naar de gans, de taling). Het lied heeft een 
weemoedige kant waarin de eenzaamheid van de bruid in haar nieuwe dorp doorklinkt, maar 
tegelijk is het een lied over de verwachting van een nieuwe en beloftevolle toekomst. En daardoor 
past dit lied mooi in ons nieuwe programma. 
Een klein groepje vrouwen zal dit lied brengen in het nieuwe programma. 
 
Je kan het origineel beluisteren op  https://www.youtube.com/watch?v=S9XhWt7ts08  
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