
132 Veur eeuwig joeng 
 
Bob Dylan schreef dit lied in 1973 als een wiegelied voor een van zijn zonen. Hij zei er zelf over dat hij ‘niet 
te sentimenteel wilde klinken’. Het lied is gecoverd door onder meer Norah Jones, Joan Baez, Neil Young, 
Bruce Springsteen, Audra Mae, The Band, Johnny Cash, The Pretenders, Meat Loaf. Wij inspireerden ons op 
een versie die Pete Seeger (de legendarische protestzanger die zelf inspiratiebron was voor Dylan) in 2012 
maakte, samen met het kinderkoor The Rivertown Kids. Pete Seeger, toen 93 jaar oud, wilde oproepen om 
jong van hart te blijven en om je blijvend in te zetten voor een betere wereld, zoals hijzelf nog deed voor de 
Occupy-beweging. Hij maakte de versie voor de CD met Dylan-covers ‘Chimes of freedom’ om 50 jaar 
Amnesty International te eren. 
 
Te horen op www.youtube.com/watch?v=Ezyd40kJFq0 
Bob maakte een ‘Antwerpse’ versie van de tekst. 


