
131 Te Iwi e 
 
Een Maori haka uit Nieuw-Zeeland. 
Ten onrechte wordt vaak gedacht dat de haka altijd een oorlogsdans is. Haka's worden echter bij allerlei 
gelegenheden uitgevoerd, bijvoorbeeld ter verwelkoming van gasten, vaak voor de traditionele hangi, de 
welkomstmaaltijd. Ook bij festiviteiten en sportwedstrijden worden haka's uitgevoerd. 
 
Te iwi e is een krachtig welkomslied dat gezongen wordt bij een ontmoetingsbijeenkomst. Het brengt 
genodigden en gasten samen in een gedeelde herinnering aan de geliefden die er niet (meer) zijn. Tegelijk 
met het verdriet om de afwezigheid, wordt de trots uitgezongen van diegenen die weg gingen om te 
strijden of die een nieuw leven vonden in de steden. De verwelkomingsceremonie versterkt de banden 
tussen de aanwezigen. 
 
Wij roepen degenen op 
die zijn gekomen op deze bijeenkomst. 
Breng al je herinneringen mee 
aan wat geweest is en niet meer is, 
aan al de tranen die vloeiden in het land. 
Kijk naar de mensen die werken, 
wijd en zijd. 
De grond beeft, de zee schuimt 
en binnen in me leeft de liefde en de pijn. 

 


