
129 O rapaz do casaquito 
 
Een traditioneel liedje uit de Noord-Portugese provincie Minho. Heel anders dan de weemoedige fado die 
vooral leeft in de steden, is dit plattelandsmuziek die oproept tot dansen, bewegen en gemeenschap 
vormen. De muziek is een dans uit Noord-Portugal en Extremadura (Spaanse provincie die grenst aan 
Portugal). De ‘verde gaio’ in de tekst betekent letterlijk ‘groene gaai’, maar figuurlijk ‘vrolijk persoon’. Het 
lied is tegelijk een ode aan de vreugde en de kracht die voortkomen uit het zingen en de muziek. 
 
We vonden het lied bij ‘Terra a Terra’, een zanggroep actief begin jaren 80 met een repertoire van 
traditionele liederen. Dit liedje komt oorspronkelijk van de LP ‘Pelo Toque da Viola’ uit 1981. Je kan het 
beluisteren op www.youtube.com/watch?v=ihXKOfTeX_A 


