
125 Cubanita 
 
Ialma is een wereldmuziekband die werd opgericht door vijf Galicische zangeressen (in het Galicisch 
“cantareiras”) die in Brussel wonen. Zij ontstonden in de schoot van het Centro Galego, (het Galicisch 
Centrum) in Brussel, ook gekend als ‘La Tentation’, een cultureel centrum dat de verschillende 
gemeenschappen, verschillende generaties en verschillende sociale klassen samenbrengt. Een plaats die 
de uitwisseling en cohesie bevordert zowel op wijkniveau als op stadsniveau.  
De band brengt naast eigen werk voornamelijk traditionele Galicische liederen. En als ze Spaanse teksten 
zingen, hoor je in de woorden en uitdrukkingen het Galisisch doorklinken. Ze vertellen zelf op hun site: 
“liedjes en dansen markeren de reis die we maken van verleden naar heden, de reis tussen verschillende 
culturen, tussen de uitdrukkingsvormen van het dorp en de stad, tussen de goesting om onze muziek te 
delen met anderen, … Wellicht is het de grootste kracht van Ialma om vooroordelen, grenzen en nutteloze 
oogkleppen zachtjes af te breken.”  
Van het vrolijke CUBANITA spat de levensvreugde af. Het is een lied over liefde en goesting, een invulling 
van het luikje “romantisch” van het nieuwe programma, maar tegelijk met de boodschap dat liefde universeel 
is, van overal, van iedereen. Ook wij hopen vooroordelen, grenzen en nutteloze oogkleppen zachtjes af te 
breken.”  
Galicië is op dit kaartje rood aangeduid.  
In deze regio ligt o.a. Santiago de Compostela.  
 
 

Op http://www.ialma-musica.com/marmuladas/ kan je stukje van het origineel horen. 

We vonden het lied op de CD ‘Marmuladas’ uit 2002.  
Dani Van Steen (alt en viool in Frappant) maakte voor koor en orkest een mooi arrangement. 
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