120 Hapana kutchoma

Verbrand de aarde niet, vernietig de natuur niet,

Maar respecteer haar.

Daarboven in de hemel verlichten zon, maan en sterren

Zowel ’s morgens, ‘s avonds als ’s nachts de hele wereld.

Als je het woud verbrandt, dood je het bos, de dieren, de vogels,
De insecten en de vruchten van de aarde.

Vergiftig het water niet, vervuil de zee niet.

Kijk naar de orde die er oorspronkelijk was.

Zoals de schepper de orde bewaart,

Zo moeten wij die schepping respecteren.

Dit lied in het Swabhili, werd geschreven door de Congolese vluchteling J.M. Kawende voor het
multiculturele jongerenkoor Koloriek. Wij zingen het in een arrangement van het Antwerpse
Solidariteitskoor Amahoro.



